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Muziek 

We vragen u om vijf minuten voor aanvang stil te worden en te 

luisteren naar de muziek die wordt gespeeld. 

 

Woord van welkom 

 

Zingen: Liedboek 280: 1,4,5,6,7  
 

1 De vreugde voert ons naar dit huis 

waar ’t woord aan ons geschiedt. 

God roept zijn naam over ons uit 

en wekt in ons het lied. 

 

4 Zal dit een huis een plaats zijn waar 

de hemel open gaat, 

waar Gij ons met uw eng’len troost, 

waar Gij U vinden laat? 

 

5 Onthul ons dan uw aangezicht, 

uw naam die met ons gaat 

en heilig ons hier met uw licht, 

uw voorbedachte raad. 

 

6 Vervul ons met een nieuw verstaan 

van ’t woord waarin Gij spreekt 

en reik ons zelf als leeftocht aan 

het brood, dat Gij ons breekt. 

 

7 Dit huis slijt met ons aan de tijd, 

maar blijven zal de kracht 

die wie hier schuilen verder leidt 

tot alles is volbracht. 

 
 

Openingswoorden 



Inleiding, stilte 

 

Zingen: Zangen van Zoeken en Zien 489  

 

1 Zolang er één knop aan een bloem 

nog hoop op bloeien levend houdt, 

snij die niet weg maar wacht – 

schep toekomst, maak ons nieuw. 

 

2 Zolang een druivenrank nog sap, 

al is het maar één druppel heeft, 

gooi die niet weg maar wacht – 

schept toekomst, maak ons nieuw. 

 

3 Zolang er aan een dorre stam 

nog maar één groene twijg ontspruit, 

snoei die niet weg maar wacht – 

schep toekomst, maak ons nieuw. 

 

4 Zolang nog één mens in een stad 

op zoek is naar gerechtigheid, 

verwoest haar niet maar wacht – 

schep toekomst, maak ons nieuw. 

 

5 Zolang nog één mens wakker blijft, 

niet overmand raakt door de dood, 

verwerp ons niet maar wacht – 

schep toekomst, maak ons nieuw. 

 

6 Zolang de hoop op vrede leeft, 

ook tegen beter weten in, 

blus die niet uit maar wacht – 

schep toekomst, maak ons nieuw. 

De vriend 



(Dietrich Bonhoeffer, fragmenten, augustus 1944) 

 

Niet op de zware bodem 

waar bloed, afkomst en eed 

oppermachtig en heilig zijn, 

waar de aarde zelf optreedt 

tegen misdaad en waanzin 

en waakt over oeroude wetten, 

ze met het zwaard handhaaft, 

nee, mensen worden elkaars vrienden 

uit onbelemmerde vreugde, 

grenzeloze begeerte van de geest, 

die geen eed of wet nodig heeft. 

 

Naast het vruchtbare korenveld, 

vol zorg en met eerbied bewerkt, 

soms met bloed zweet en tranen, 

naast de akker van hun dagelijks brood 

laten mensen toch ook 

de mooie korenbloem bloeien. 

Niemand heeft haar geplant of begoten. 

Weerloos groeit ze in vrijheid, 

in vrolijk vertrouwen dat haar het leven 

onder de hemelboog wordt gegund. 

Buiten de stevige muren 

van huwelijk, arbeid en leger 

wil een mens ook vrij kunnen leven 

en toegroeien naar de zon. 

 

 

  



Niet alleen de rijpe vrucht, 

ook de bloesem is prachtig. 

Of de bloesem er is voor de vrucht 

of de vrucht voor de bloesem, 

wie zal het weten? 

Toch zijn ze ons beiden gegeven. 

Een kostbare, zeldzame bloesem, 

ontsproten aan vrijheid van geest, 

onbevreesd, speels, vol vertrouwen 

in het uur van geluk, 

zo is de vriend voor de vriend. 

 

 

Zingen: Liedboek 568a (Ubi caritas – meermalen gezongen) 

 

Ubi caritas et amor, 

ubi caritas Deus ibi est. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lezing: Handelingen 14: 1-7 

1Ook in Ikonium bezochten ze de synagoge van de Joden, en ook 

daar kwam een groot aantal mensen, Joden zowel als Grieken, 

door hun verkondiging tot geloof. 2Maar er waren ook Joden die 

niets van hun boodschap wilden weten; zij deden hun best om bij 

de niet-Joden een vijandige stemming jegens de gelovigen te 

kweken. 3Paulus en Barnabas bleven geruime tijd in de stad en 

spraken vrijmoedig over Gods woord, vol vertrouwen in de Heer, 

die de verkondiging van zijn genade kracht bijzette door hen 

tekenen en wonderen te laten verrichten. 4Er ontstond echter 

verdeeldheid onder de inwoners van de stad, van wie sommigen  

partij kozen voor de Joden en anderen voor de apostelen. 5Toen 

Paulus en Barnabas merkten dat Joden en niet-Joden samen met 

hun leiders op het punt stonden om geweld te gebruiken en hen 

wilden stenigen, 6vluchtten ze naar Lykaonië, waar ze in de steden 

Lystra en Derbe en omstreken 7het evangelie verkondigden. 

 

Overdenking 

 

 

Muziek: Heb het leven lief (Liesbeth List, uitgevoerd door 

Upstream) 

https://www.youtube.com/watch?v=taBoBhF_FG0 

 

Leef als een kind, van de wind en van de liefde 

En herken de open blik, in de ogen van een vreemde 

Dans met de maan, sla je armen om de sterren 

Ga je dromen achterna, op de maat van de seizoenen 

 

Heb het leven lief, als de stormwind gromt, en als de lente komt 

En verberg je niet, als de regen valt, en als de donder knalt 

Zing het hoogste lied, vlieg in vogelvlucht, door de blauwe lucht 

Heb het leven lief, en wees niet bang 

 

https://www.youtube.com/watch?v=taBoBhF_FG0


Huil als het moet, tot je stikt in al je tranen 

Maar ontwapen je verdriet, met dezelfde overgave 

als waarmee je huilt, je kunt uit je as herrijzen 

Het geluk van het moment zet een streep door het verleden 

 

Heb het leven lief… 

 

 

Gebed van Franciscus 
 

 

 

Een gedicht bij de bloemen 

 

Zonnebloemenzee 

 

zonnebloemen draaien 

met de zon mee 

van vroeg tot laat 

met de zon mee 

tot hij ondergaat 

 

’s nachts 

draaien zonnebloemen 

langzaamaan 

niet vlug 

’s nachts 

draaien zonnebloemen 

zachtjes terug 

 

 

  



Een gedicht bij de start van het seizoen 

  

Het zachtmoedige fluistert (Magdalena de Coninck) 

 

Het zachtmoedige fluistert tot de maan 

in golfjes van zilverend licht. 

Een briesje wenkt een nieuw bestaan, 

penseelhaartjes strelen mijn gedicht. 

 

Geluidloos wuiven met wiertjes en pantoffeldiertjes, 

visje en veertjes, 

plankton en horizon, 

eindeloos ver zingt nog de oceaan. 

 

Zachte verbintenissen, 

miljoenen jaren in stilte bewaard, 

verborgen voor ons, 

de lompe nakomertjes. 
 

 

Collecte 

 

  



Zingen: Uit de bundel van Het Apostolisch Genootschap nr. 121 

(Bewust leven) 

 

1 Het leven mij gegeven, 

is wezenlijk meer waard, 

als ik me voel gedreven 

door liefde onvervaard. 

Wanneer ik zo mijn weg zoek, 

van godsgevoel vervuld, 

verkrijg ik nieuwe geestkracht, 

begrip en meer geduld. (bis) 

 

2 Die liefde is een zegen 

in ‘t wisselend bestaan, 

en leidt ons bij het streven 

naar ‘n zinvol samengaan. 

Zij inspireert ons denken 

en geeft voortdurend moed, 

te blijven functioneren 

in voor- en tegenspoed. (bis) 

 

  



Uitzending en zegen 

 

Zingen: Zangen van Zoeken en Zien 147 

(1e vers door voorganger, daarna 1e en 2e vers door allen) 

 

1 Vrede wens ik je toe. 

Liefde wens ik je toe. 

Moge God je behoeden, leef met zijn liefde. 

Vrede wens ik je toe. 

 

2 Zegen wens ik je toe. 

Aandacht wens ik je toe. 

Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. 

Zegen wens ik je toe. 

 

 

 

Na afloop ontmoeten we elkaar bij een kopje koffie of thee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

De 1e collecte is voor Vrijzinnig Assen. 

De 2e collecte is voor  Ronald McDonald 

U kunt uw bijdrage voor beide doelen kunt u ook overmaken opde 
bankrekening van VVP Assen NL39INGB0000823139 onder 
vermelding van de bestemming. 

Om het gemakkelijk te maken kunt u onderstaande QR code 
scannen met uw smartphone; kies uw bank en het bedrag en 
Vrijzinnig Assen ontvangt uw bijdrage en zal het bedrag 50/50 
over beide collectes verdelen. Wenst u een andere verdeling? Dan 
doet u twee betalingen en gaat de eerste naar VA en de tweede 
naar Ronald McDonald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


