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                        Thema: Verwondering 

 

    Voorbereidingsgroep: Edske Mensinga, 

       Elma van ’t Riet, Aukje Heideman 

            Piano: Gonnie Folkeringa 



Mededelingen 

 

Twee leden en de voorganger komen binnen met de kaars en 

de bijbel. Terwijl zij binnen komen, zingen de aanwezigen:  

 

Lied:” Om te beginnen zingen wij welkom uit Zin in               

Zingen” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Welkomstwoord en uitleg vieringen in de Duif 

 

Lied 220 uit het Liedboek: “Zoals een bloem zijn kelk heft 

naar de zon “: couplet 1, 2, 3 

 

Groet: De heer zal bij u zijn 

Allen: De Heer zal u bewaren 

 

Bemoediging:  Onze hulp is in de naam van de Heer 

Allen:   Die hemel en aarde gemaakt heeft 

 

Smeekgebed 

 

Lied 218 uit Liedboek: “Dank u voor deze nieuwe morgen” 

 

Praten over verwondering: 

 

Misschien zijn er aanwezigen, die iets willen vertellen over 

wat hen verwondert 

 

Lied 419 uit het Liedboek: “Wonen overal” 

 

Bijbelverhaal Johannes 4:1-20 “Jezus en de vrouw aan de 

bron” : eenvoudige tekst  

 

Gedicht “Mysterie” van Anton Ent  (Liedboek blz. 1415) 

 

Overdenking  

 

Muzikaal intermezzo 

 

Lied: “God die alles maakte” 

 



 

 

 

 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeden (vertellen hoe het gedaan wordt in de Duif) 

Dank gebed 

Stil gebed 

Onze vader 

 

Collecte  pianomuziek 

 

Slotlied: “De heer van de Dans” uit Zin in zingen 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De dans werd vergeten en het ritme verstoord. 

Het lied van de schepping werd zelden nog gehoord. 

Ik kwam naar de aarde voor een nieuw begin. 

In Bethlehem zette de dans weer in.              Refrein 

 

Dans dan en doe maar mee met Mij. 

Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij. 

Ik ga je voor, dus doe maar mee met Mij, 

want ik ben de Heer van dans, zegt Hij. 

 

Ik danste voor blinden die Mij riepen om licht. 

Ik gaf aan verschopten een naam en een gezicht. 

Ik danste voor kinderen, de koning te rijk. 

Ik danste het lied van gerechtigheid.  Refrein 

Dans dan en doe maar mee met Mij. 

Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij. 

Ik ga je voor, dus doe maar mee met Mij, 

want ik ben de Heer van dans, zegt Hij. 

 

 

 

Saint Patrick’ s zegen 

 

 

N a afloop van de viering is er koffie en thee 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De 1e collecte is voor Vrijzinnig Assen. 

De 2e collecte is voor Artsen Zonder Grenzen 

Op zondag 18 augustus om 11.30 uur is er een viering met Petra de 

Kruijf. 

U kunt uw bijdrage voor beide doelen kunt u ook overmaken op 

de bankrekening van VVP Assen NL39INGB0000823139 met 

vermelding van de bestemming. 

Om het gemakkelijk te maken kunt u onderstaande QR code scannen 

met uw smartphone; kies uw bank en het bedrag en Vrijzinnig Assen 

ontvangt uw bijdrage en zal het bedrag 50/50 over beide collectes 

verdelen. Wenst u een andere verdeling? Dan doet u twee betalingen 

en gaat de eerste naar VA en de tweede naar Artsen Zonder Grenzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


